Sint-Maria Halle

ALGEMEEN ZIEKENHUIS



INHOUD
SPIRITUELE ZORG

PASTORALE ZORG
Kapel
Vieringen
Communie
Rituelen
Ziekenzegen en -zalving

Afscheid nemen - zegening van een stervende
of overledene

Kinderzegen en doop in uitzonderlijke
omstandigheden

HET PASTORAAL TEAM VAN HET AZ SINT-MARIA
Contactgegevens

[©2 @ 2 BN SN SN AN



SPIRITUELE ZORG

Spiritualiteit is voor de mens iets als de longen voor het lichaam.

Als we fysiek en mentaal gezond zijn, zijn we ons vaak niet bewust
van onze adembhaling. Als er iets misloopt of fout zit, dan merken we
dat vaak eerst aan ons ademhalen. Zo kan spirituele pijn naar boven
komen als er iets misloopt of fout zit in andere domeinen van het
leven: in onze fysieke gezondheid, als angst, onmacht of onzekerheid
ons overvalt, als we geconfronteerd worden met de grenzen van het
leven, met verlies, ...

Spirituele zorg is voor ons ruimte geven aan jou en jouw naasten om
op verhaal te komen. We bieden geen pasklare antwoorden op grote
levensvragen, maar we bieden jou wel tijd om gehoord te worden,
niet weg te lopen van de onmacht die je voelt en misschien samen te
zoeken naar krachtbronnen.

Vanuit de oorsprong van ons ziekenhuis zijn de medewerkers van onze
dienst katholiek, maar we zijn er ook voor niet- en andersgelovigen.
Jouw levensverhaal en jouw zorgen staan voor ons centraal, niet onze
overtuiging.

Indien je ondersteuning wenst van een vertegenwoordiger van

een andere in Belgié erkende levensbeschouwing (vrijzinnig-
humanisme, protestants-evangelische eredienst, orthodoxe eredienst,
anglicaanse eredienst, islamitische eredienst, israélitische eredienst
of boeddhisme), dan contacteren wij of de verpleging graag zo snel
mogelijk de door jou gewenste levensbeschouwelijke ondersteuning.



PASTORALE ZORG

Kapel

Voor een moment van stilte of gebed kan je dag en nacht terecht in
de kapel van het ziekenhuis. Deze is gelegen op de 1¢ verdieping,
vlak boven de inkomhal. Je kan er ook een kaarsje branden. Er is
camerabewaking voorzien en de directie staat garant voor uw privacy
en veiligheid.

Vieringen

Op zon- en feestdagen is er een viering in de kapel om 16.00 uur.
Indien je hieraan wenst deel te nemen, gelieve dit dan aan de
verpleging kenbaar te maken. Vrijwilligers staan in voor het transport
van jouw kamer naar de kapel en terug. Jouw bezoek is ook zeer
welkom in onze vieringen.

Eén keer per maand op een woensdag is er een eucharistieviering met
mogelijkheid tot ziekenzalving om 10.30 uur.

Communie

Op zon- & feestdagen wordt de communie door pastores en
vrijwilligers rondgedragen voor of na de viering in de kapel.

Wens je communie op weekdagen? Verwittig ons via de verpleging of
contacteer onze dienst rechtstreeks.



Rituelen

Pastoraal betekent voor ons ‘samen op weg gaan’. Rituelen zijn een
kort, maar intens verdichtingsmoment op deze weg. We zijn steeds
bereid samen met jou naar rituelen te zoeken die bij je passen.
Hieronder geven we enkel de meest voorkomende en traditionele
voorbeelden.

We doen ons best om deze rituele bijstand ook aan te bieden buiten
onze werkuren (9.00 uur — 16.00 uur op werkdagen), maar we kunnen
dit niet garanderen.

Ziekenzegen en -zalving

Een ziekenzegen of —zalving is een gebedsmoment op jouw patién-
tenkamer waarbij Johan of pater Cuong jou en jouw naasten willen
bemoedigen en God willen smeken om kracht en sterkte bij ziekte en/
of ouderdom. Onze pastores willen jou steeds zo persoonlijk mogelijk
bijstaan. We zoeken te midden van moeilijkheden en verdriet naar
hoop en vreugde, liefst samen met jouw familie, of zij gelovig zijn of
niet: we passen ons graag aan jouw wensen aan.

Afscheid nemen - zegening van een stervende of overledene

Bij een overlijden kan een pastor op vraag van de familie nog voor een
afscheidsritueel op de kamer of in het mortuarium van het ziekenhuis
zorgen. Je kan dit via de verpleging aanvragen of door rechtstreeks
contact op te nemen met onze dienst.



Kinderzegen en doop in uitzonderlijke omstandigheden

Bij bepaalde gelegenheden en bij bepaalde uitzonderlijke
omstandigheden kan op vraag van de ouders, gebeden worden

bij een ziek of pasgeboren kind en een kinderzegen en/of doopsel
toegediend worden. Wat je ook wenst: we zoeken samen met jou naar
een gepast ritueel.

HET PASTORAAL TEAM VAN HET AZ SINT-MARIA

* Johan De Ryck, pastoraal werker & vrijwilligerscoérdinator:
is seculier oblaat bij de benedictijnen en is
verantwoordelijk voor de pastorale en

| spirituele zorg in het ziekenhuis.

Hij is elke werkdag aanwezig.

e E.H. Cuong Van Nguyen:

is als meewerkend priester aanwezig op
dinsdag- en vrijdagvoormiddag en staat
in voor de sacramenten.

Contactgegevens

Je kan ons via de verpleging contacteren, of rechtstreeks:

* Via ons kantoor naast de kapel (1°verdiep boven het onthaal)
e Via 02 363 63 26

* Via j.deryck@sintmaria.be

¢ Via het onthaal van het ziekenhuis
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Met deze brochure trachten wij
jou te informeren over de dienst
pastorale & spirituele zorg.

Heb je na het lezen van de
brochure nog vragen? Aarzel dan
zeker niet om deze te stellen.
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